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AL-‘AQIEDAH

De Islamitische geloofsleer
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Het belang van de geloofsleer

Voorwaar de grootste en meest belangrijke kwestie waarmee men zich moet bezig houden is de kwestie van 'Aqiedah, de kwestie van Tawhied en het tegenovergestelde ervan; Shrik. 

Tawhied is de reden dat Allah, Boodschappers stuurde, Boeken openbaarde en de mensheid en Djinn schiep. Allah zegt in de Qoraan: 

"En Ik heb de djinn en de mens slechts geschapen zodat zij Mij zouden aanbidden" (51:56)

Het eerste wat de Profeet sallAllahu ‘aleihi wasalam heeft gedaan en het fundament dat hij heeft gelegd is: de mensen uitnodigen naar de Tawhied van Allah en oprechtheid in de aanbidding jegens Hem.

Het bewijs voor dit begrip wordt versterkt door het feit dat de Profeet salAllahu ‘aleihi wasalam eerst tien jaar lang de mensen in Mekka uitnodigde naar de Tawhied van Allah, lang voordat het gebed en andere zaken voor hen verplicht werden gesteld. De gehele da’wah van de Profeet sallAllahu ‘aleihi waalam was gericht op Tawhied, het verlaten van shirk, het verwerpen van afgoden en het verkondigen van de verplichting voor alle Djinns en mensen om Allah alleen te aanbidden.

De kennis van Tawhied (eenheid van Allah) is het meest eervolle en waardige van alle kennis. Deze kennis is het meest vereiste dat door de gelovigen verworven dient te worden. Dit is kennis van Allah, Zijn namen en eigenschappen en Zijn rechten op Zijn dienaren. Dit vormt de sleutel om de tevredenheid van Allah te bereiken en zijn geboden te kennen. Dit is waarom alle boodschappers opriepen tot Tawhied. Allah heeft gezegd, wat vertaald het volgende betekent: 

En Wij zonden geen boodschapper vóór u zonder hem te openbaren: "Voorzeker er is geen God buiten Mij, aanbidt derhalve Mij alleen." (21:25) 

Als Tawhied zo belangrijk is, dan dient elke moslim zich te bekommeren om deze kennis te verwerven door het te bestuderen, te begrijpen en er vervolgens in te geloven. Dit is de manier waarop moslims hun religie bouwden op een stevige basis, terwijl zij zekerheid en nederigheid voelden in het geloof. Dit leidt uiteindelijk naar vreugde, nadat de doelen van de Islam zijn bereikt. 

Tawheed


De taalkundige betekenis van tawheed: 

Tawheed stamt af van het werkwoord wahhada, wat iets één maken, verenigen of samenbrengen betekent. De taalkundige betekenis van tawheed is dan ook eenheid.



De Islamitsche betekenis van tawheed:

Tawheed in de islamitische terminologie verwijst naar het alleen recht van Allah in aanbidding, zonder deelgenoten aan hem toe te kennen in Zijn namen, Eigenschappen, rechten of bevel. In het Arabisch hebben de geleerden het samengevat als Ifradoellaahi bil `ibaadah wat wil zeggen het uitzonderen van Allah in de aanbidding. Het tegenovergestelde van tawheed is shirk, het toekennen van deelgenoten aan Allah.

Aan Allah behoren specifieke namen, eigenschappen, functie’s en bevelen toe en dat is Zijn exclusieve recht. Hierdoor is degene die een deel van deze zaken toekent aan een ander dan Allah schuldig aan Shirk. Allah heeft Zijn Boodschappers gestuurd met deze boodschap van tawheed, vanaf de tijd van Adam, Nuh, Ibrahiem, Musa, `Iesa tot de laatste profeet Mohammed vrede zij met hun allen.

 Allah zegt:


وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلالَةُ فَسِيرُواْ فِي الأَرْضِ فَانظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ

’En voorzeker Wij wekten onder elk volk een boodschapper op, "Aanbidt Allah en vermijdt de Thagout." Toen waren er sommigen onder hen die Allah leidde en er waren sommigen die bleven dwalen. Reist daarom op aarde rond en ziet wat het einde was der loochenaars.’ (Soerah 16:36)



Tawheed is de reden waardoor iemand het paradijs zal betreden en de reden waarom het paradijs voor iemand verboden zal zijn. Tawheed is de voorwaarde van acceptatie van onze daden. Zonder tawheed zal geen enkele daad geaccepteerd worden. En hierdoor zal alleen degene die deze tawheed bezit , de Muwahid, de genade van Allah verkrijgen.


De geloofsgetuigenis wordt ook wel Kalimat at-tawheed ‘het woord van tawheed’ genoemd, aangezien men door hiervan te getuigen blijkt geeft van zijn acceptatie en onderwerping van de betekenis van deze woorden. Deze geloofsgetuigenis is de sleutel tot het paradijs. Alleen hebben vele moslims heden ten dage deze getuigenis verkeerd begrepen door gebrek aan kennis over de implicaties welke deze getuigenis met zich meebrengt. Vele moslims denken dat het slechts een verbale uitspraak is, wat op zichzelf voldoende zal zijn om de poorten van het paradijs te openen. Zelfs de hypocrieten beweren heden ten dage zonder schaamte te behoren tot de mensen van deze getuigenis aangezien de mensen onwetend zijn over de werkelijke betekenis van deze getuigenis. Er kwam ooit eens een man naar Wahb bin Munabbih (één van de Taabi`een) en vroeg om over deze getuigenis en zei; "Is deze zin werkelijk de sleutel tot het paradijs?" waarop hij antwoordde: “Zeker is het de sleutel tot het paradijs, maar elke sleutel bestaat uit tanden waarmee het slot wordt geopend"

Al-Hasan Al-Basri onderwees eens een man over deze getuigenis toen hij tegen hem zei: “Wat heb je voorbereid voor de dood?" waarop de man antwoordde: "De getuigenis dat er niemand het waard is om aanbeden te worden behalve Allah" waarna al-Hasan hem zei: "weet dat hier (de getuigenis) voorwaarden aan verbonden zijn".

Het uitzonderen van een bepaalde zaak is alleen mogelijk als er twee zaken aanwezig zijn in deze uitzondering. Dit zijn dan ook de twee pilaren van de getuigenis aangezien, de getuigenis blijk geeft van het uitzonderen van Allah in de aanbidding.



De eerste pilaar: Ontkenning / An-Nafie

Dit is het deel van de getuigenis waarmee men alles ontkent wat buiten Allah wordt aanbeden. Dit houd totale ontkenning in van elk object of persoon wat wordt aanbeden, gevolgd of gehoorzaamd buiten Allah in hetgeen ongehoorzaamheid is aan Allah. We kennen dit begrip als Al-Kufr bit Taghout.



De tweede pilaar: Bevestiging/ Al-Ithbaat

Dit is het gedeelte van de getuigenis waarmee men het alleen recht van Allah in de aanbidding bevestigt en dat Hij geen deelgenoten heeft in Zijn aanbidding, Koninkrijk of Heerschappij. Dit begrip kennen we onder de naam Al-Imaanu billah.



Het bewijs voor het bovenstaande principe is terug te vinden in de woorden van Allah:

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لاَ انفِصَامَ لَهَا

’En wie de taghout verwerpt en gelooft in Allah hij heeft zeker het stevige houvast gegrepen wat nooit zal breken.’ (soerah 2:256)



De geleerden hebben uit dit edele vers de twee pilaren van tawheed gehaald aangezien het stevige houvast verwijst naar de getuigenis volgens de meest correcte mening onder de geleerden.



De twee pilaren van tawheed:


Al-Kufr bit Taghout: Het verwerpen van de Taghout
Al-Imaanu billah: Het geloof in Allah



Al-Kufr bit Taghout 


Voor we deze pilaar kunnen praktiseren dienen we eerst kennis te hebben over de betekenis ervan. Aangezien we anders het gevaar lopen te zijn als de huichelaars, die beweren met hun tongen wat zich niet in hun harten bevindt, en hiertegen zoeken we onze toevlucht bij Allah.


De definitie van Taghout die door Imaam Maalik ibn Anas werd gegeven is: al hetgeen wat wordt aanbeden (ma`boud) of gevolgd (matbou`) of gehoorzaamd (Muta`a) naast Allah en hierdoor de grenzen heeft overschreden.

Voorbeelden van Tawagheet die worden aanbeden zijn:

afgodsbeelden, stenen, bomen, dieren, djinns etc. 

Voorbeelden van Tawagheet die worden gevolgd zijn:

priesters, magiërs of verraderlijke geleerden etc. 

Voorbeelden van Tawagheet die gehoorzaamd worden zijn: 

rechtbanken (nationaal, internationaal), de afvallige regeringen die heersen over de islamitische landen en de verenigde naties etc.
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De geleerden hebben vijf leiders genoemd van de Tawagheet.



1 - De Shaytaan (Iblies en zijn aanhangers).


Allah zegt : 


أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

’Gelastte Ik u niet, o gij kinderen van Adam, dat gij Satan niet zoudt dienen, daar hij een openlijke vijand van u is.’ (Soerah 36:60)



2 - Elke regeringsleider die de Sharee`ah vervangt door andere wetten.

Allah zegt: 


وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

En wie niet oordeelt volgens hetgeen Allah heeft nedergezonden, zij zijn ongelovigen. (Soerah 5:44)


3 - Iemand die oordeelt met het geen in tegenstelling is tot de Sharee`ah.


Allah zegt: 4/60

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيدًا

’Kent gij niet degenen, die beweren dat zij geloven in hetgeen u is geopenbaard en hetgeen voor u is geopenbaard? Zij wensen recht te zoeken bij de Thagout ofschoon het hun was geboden dezen te verwerpen. En Satan wenst hen ver van het rechte pad te doen afdwalen.’ (Soerah 4:60) 


4 - Iemand die beweert kennis te bezitten van het onwaarneembare.


Allah zegt: 72/26 6/59



عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا


وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ
En bij Hem zijn de sleutels van het onzienlijke; niemand kent dit, behalve Hij. 


5- Iemand die wordt aanbeden en hier tevreden over is.
Allah zegt: 21/29


وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِّن دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ

En wie hunner zou zeggen: "Ik ben een God naast Hem," die zouden Wij met de hel vergelden. Aldus vergelden Wij de onrechtvaardigen. 



Maar hoe dienen we de eerste pilaar in praktijk te brengen aangezien dit de voorwaarde is van de geldigheid van ons geloof in Allah. Het verwerpen van de Taghout bestaat uit vijf punten:



1 - Getuigen van de valsheid van de Taghout.


We dienen te geloven dat alle Tawagheet vals zijn en niet behoren tot Ahlul Haq (de groep van de waarheid) 

Allah zegt : 22/62


ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ

Dat is omdat Allah de Waarheid is en hetgeen zij aanroepen nevens Hem vals is. Voorzeker Allah is de Hoge, de Grote. 



2 - We dienen weg te blijven van deze Taghout.

Het is niet voldoende om slechts te getuigen van de valsheid van de Tawagheet, we dienen ook afstand te houden van hen. Hierdoor is het onmogelijk om een heerser Taghout te noemen en ondanks dit toch bij hem in dienst treden als Moefti. 

Allah zegt: 16/36

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلالَةُ فَسِيرُواْ فِي الأَرْضِ فَانظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ

En voorzeker Wij wekten onder elk volk een boodschapper op, "Aanbidt Allah en vermijdt de Thagout." Toen waren er sommigen onder hen die Allah leidde en er waren sommigen die bleven dwalen. Reist daarom op aarde rond en ziet wat het einde was der loochenaars.


3 - We dienen vijandschap te verklaren ten opzichte van de Taghout.


We dienen ten opzichte van alle Tawagheet vijandschap te verklaren aangezien zij de vijanden van Allah zijn. Veel mensen getuigen van de valsheid van de Tawagheet en blijven weg van hen maar verzuimen om vijandschap te verklaren aan deze Tawagheet. En om deze reden hebben zij de Tawagheet niet volledig verworpen. 

Allah zegt 60/4


قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءَاءُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ

Er is een goed voorbeeld voor u in Abraham en degenen die met hem waren toen zij tegen hun volk zeiden: "Wij hebben niets uitstaande met u en hetgeen gij buiten Allah aanbidt. Wij verwerpen u en er is tussen u en ons eeuwige vijandschap en haat ontstaan, tenzij gij in Allah, de Enige gelooft



4 - Het haten van de Taghout.


We dienen haat in ons hart te dragen jegens de Taghout. In Islam bestaat er geen concept zoals "het liefhebben van je vijand". Het is zelfs verboden om liefde te hebben voor je vijand en alleen de dwazen onder ons zullen dit kunnen doen, 

Allah zegt : 60/4


قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءَاءُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ

Er is een goed voorbeeld voor u in Abraham en degenen die met hem waren toen zij tegen hun volk zeiden: "Wij hebben niets uitstaande met u en hetgeen gij buiten Allah aanbidt. Wij verwerpen u en er is tussen u en ons eeuwige vijandschap en haat ontstaan, tenzij gij in Allah, de Enige gelooft

5 - We dienen Takfeer te maken op de Taghout


Een ieder van ons verklaart de Shaytaan (Taghout) als valsheid, we blijven weg van hem, hebben vijandschap tegenover hem en haten hem. Maar we dienen hem ook als Kaafir te verklaren omdat de Tawagheet zaken zijn die worden aanbeden, gevolgd of gehoorzaamd worden naast Allah. Hierdoor is het voor ons verplicht om takfeer te doen op hen omdat wij slechts Allah aanbidden en gehoorzamen. Daarnaast heeft Allah ons opgedragen om takfeer te doen op deze Tawagheet in de Qoran en dus dienen we dit te bevestigen. 

Allah zegt : 2/256


فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لاَ انفِصَامَ لَهَا

En wie de taghout verwerpt en gelooft in Allah hij heeft zeker het stevige houvast gegrepen wat nooit zal breken.

Al Imaanu bilah


Sommige van de geleerden hebben Tawheed onderverdeeld in drie categorieën:


1 At Tawheed Ar Rububiyah
2 At Tawheed Al Uluhiyah
3 At Tawheed Al Asmaa e Wal Sifaat


En sommige geleerden hebben hier een vierde categorie aan toegevoegd terwijl andere deze vierde categorie scharen onder de eerste onderverdelingen,


4 At Tawheed al Haakimiyyah



Het bewijs voor deze onderverdeling is te vinden in een enkel vers van de Qoran 
Allah zegt: 19/65


رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا

Hij is de Heer der hemelen en der aarde en al hetgeen hier tussen is. Dien Hem derhalve en wees volhardend in Zijn aanbidding. Kent gij Zijn gelijke? 




Tawheed ar Rububiyyah: Waar Allah zegt, Heer van de hemelen en aarde en wat er tussen hen is

Tawheed al Uluhiyyah: Waar Allah zegt, Aanbid dus hem en wees standvastig en geduldig in zijn aanbidding


Tawheed al Asmaa e was Sifaat: Waar Allah zegt, Ken je dan iemand die gelijk is aan Zijn Naam?



Wat dienen we te onthouden van deze les:

-De pilaren van de Shahaadah, met de bewijzen
-De pilaren van kufr bit taghout, met de bewijzen
-De pilaren van imaan billah, met de bewijzen

Al-Imaan

Imaan is uitspraak met de tong, een sterk geloof in het hart en handelingen met de ledematen. Het neemt toe bij gehoorzaamheid en neemt af bij ongehoorzaamheid.
Al-Imaanu: Qowloen bil lissaan wa tasdieqoen bil qalb wa ‘amaloen bil djawaarih
De zuilen van Imaan - Arkaan al-imaan

Imaan kent zes zuilen: 

1. Het geloof in Allah.

2. Het geloof in de Engelen.

3. Het geloof in de Boeken.

4. Het geloof in de Boodschappers.

5. Het geloof in de Laatste Dag.

6. Het geloof de voorbeschikking, zowel het goede als het kwade.

1.  Het geloof in Allah - Al-imaan billah
Het geloof in Allah omvat vier zaken:

1. Men dient te geloven in de Eenheid van Zijn bestaan.

2. Men dient te geloven in de Eenheid van Zijn heerschappij - Ar-roeboebiyyah
3. Men dient te geloven in de Eenheid van Zijn aanbidding - Al-oeloehiyyah
4. Men dient te geloven in Zijn Namen en Eigenschappen - Al-asmaa  was sifaat
· Zonder het verdraaien van de betekenis - At-tahrief

· Zonder het verwerpen ervan - At-ta’tiel
· Zonder het hoe vragen ernaar - At-takyief
· Zonder het vergelijken met de schepping - At-tamthiel
2.  Het geloof in de engelen - Al-imaan bil malaa-ikah

Het geloof in de engelen omvat vier zaken:
1. Men dient te geloven in hun bestaan.

2. Men dient te geloven in hun namen (Djibriel, Mikaa-iel, Israafiel, Malik al-mawt.).

3. Men dient te geloven in hun eigenschappen.

4. Men dient te geloven in hun taken.

3.  Het geloof in de boeken - Al-imaan bil koetoeb

Het geloof in de boeken omvat vier zaken:

1. Men dient te geloven dat ze zijn neergezonden door Allah.

2. Men dient te geloven in de boeken wiens namen we kennen (Tauraat (Moesa), Zaboer (Dawoud), Indjiel (‘Iesaa)  en de Qoraan (Mohammed)).
3. Men dient alles wat in de boeken staat te bevestigen zolang het niet veranderd of verdraaid is.

4. Men dient te handelen naar alles wat er in staat en wat niet is afgeschaft. We dienen er tevreden mee te zijn en ons volledig er aan over te geven, of we de wijsheid erachter nu begrijpen of niet. Alle voorgaande boeken zijn afgeschaft door de Edele Qoraan.

4.  Het geloof in de boodschappers - Al-imaan bir roesoel

Het geloof in de boodschappers omvat vier zaken:

1. Men dient te geloven dat zij werkelijk boodschappers waren die door Allah waren gezonden. Een ieder die niet gelooft in het gezantschap van een van hen, heeft het gezantschap van hen allemaal ontkent.

2. Men dient in hen allen te geloven, in het bijzonder in hen wiens namen we kennen. De vijf voornaamste boodschappers waren Oeloel ‘Azm; Noeh, Ibrahiem, Moesa, ‘Iesaa en Mohammed vrede zij met hen allen. 

3. Men dient alles te bevestigen van wat zij ons hebben gebracht, mits dit is overgeleverd in de authentieke bronnen.

4. Men dient te handelen volgens de geopenbaarde wet van de boodschapper salallahu ‘aleihi wa salam die naar ons is gestuurd, de laatste van hen is Mohammed salallahu ‘aleihi wa salam.

5.  Het geloof in de Laatste Dag - Al-imaan bil yaum al-aagir

Het geloof in de Laatste Dag omvat drie zaken:
1. Men dient te geloven in de opstanding / Al-imaan bil ba’th
2. Men dient te geloven in de afrekening / Al-imaan bil hisaab
3. Men dient te geloven in het Paradijs en de Hel / Al-imaan bil Djannah wal Djahannam
Verbonden aan het geloof in de Laatste Dag, is het geloof in alles dat na de dood zal gebeuren.

· De beproeving in het graf - Fitnat al-qabr

· De bestraffing en gelukzaligheid in het graf - ‘Adhaab al-qabr wa na’iemuh
6.  Het geloof in de voorbeschikking zowel het goede als het kwade - Al-imaan bil qadar gairihi was sharri
Het geloof in de voorbeschikking zowel het goede als het kwade omvat vier:
1. Men dient te geloven dat Allah’s kennis alles omvat.

2. Men dient te geloven dat alles is opgeschreven in “het welbewaarde boek” (al-lauh al-mahfoedz)

3. Men dient te geloven dat alles gebeurt met de wil van Allah.

4. Men dient te geloven dat Allah alles heeft geschapen (zowel de wezens als hun eigenschappen en bewegingen).
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